19-30 januari 2026

dageliyks gebed

De Inham is maandag tot en met vrijdag open van 11-12 uur (op dinsdag en
donderdag van 10 -12 uur). In de kerkzaal kun je een kaars aansteken, stil zijn,
bidden. Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.

Steek een kaars aan, word stil en zeg:

In de naam van God die leven schept
van Jezus die het leven liefheeft
van de Geest die het levensvuur is.

Word stil en word je bewust van Gods aanwezigheid in je en in alle dingen om je
heen.
Lees de tekst van de dag (leesrooster Taizé)

Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen. Alles wat er is hebt u lief.
Wijsheid 11,21-26

God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid
van hem die alles in allen vervult. Efeziérs 1,15-23

Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij
in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu
gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Genesis 50,15-21

Jezus zegt: Ga door de nauwe poort naar binnen. Want smal is de weg naar het
leven. MatteUs 7,7-14

Jezus zegt: Ga door de nauwe poort naar binnen. Want smal is de weg naar het
leven. MatteUs 7,7-14

Moge in de dagen van de Messias de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd
zijn tot de maan niet meer bestaat. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft. Psalm 72

Wij zijn in God, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is
het eeuwige leven. 1 Johannes 5,18-21

Jezus zegt: leder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven
verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Marcus 8,34-38

Jezus zegt: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van
de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. MatteUs 5,1-12

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
1 Korintiérs 13,8-13



Gebed U laat uw zon opgaan*

HEER, onze God

Schepper van de hemel en de aarde

U laat, zegt Jezus ons, uw zon opgaan over goede en slechte mensen
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen
iedereen krijgt zonder onderscheid.

Maakte U maar onderscheid, denken we soms,

laat het hart stilstaan van de beul,

niet van de jonge moeder;

verduister het verstand van de uitbuiters

en niet dat van oma

verlam de hand om de dolk, de hand die graait naar geld en steeds meer
en niet de hand die troosten wil en behoeden

Maak onderscheid!

Ach, HEER, deze dwaze gedachten van ons

ze komen als vanzelf in ons op

vergeef ons het dwaze ervan

maar hoor het verdriet en het verlangen

datin en achter deze gedachten schuil gaat. Amen.

Liedboek 1000 De wijze woorden en het groot vertoon
Zegen (uit lona)

Dit weten we: de aarde is niet van ons
wij zijn van de aarde.
Dit beseffen we: alles is met alles verbonden,
zoals levenslijnen mensen met elkaar verbinden.
Dit belijden we: wij hebben het web van het leven niet geweven,
wij zijn er enkel een klein draadje van.
Dit ervaren we: wat we dit web aandoen,
doen we onszelf aan.
Laten we danken voor de gave van de schepping.
Laten we danken dat in Christus alle lijnen samenkomen.
Zegen voor ons, God,
de maan boven ons,
de aarde onder ons,
de vrienden om ons heen,
uw beeld diep in ons.

“lk geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan: niet alleen
omdat ik de zon zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie.” (C.S. Lewis)

! Eugene Baljet, Kyrie, 37.



